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Vanuit de woonkamer sloeg ik de vogeltjes gade op zoek naar het meest
geschikte plekje om eitjes te leggen. De lente is overduidelijk in aantocht.
De bloembollen in mijn tuin barsten open, tonen hun groene blaadjes en de
weldra ontluikende bloemknoppen.
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Binnenkort is het Pasen. Dat doet mij altijd denken aan de jaarlijkse,
grondige poetsbeurt door mijn moeder. Het hele huis werd dan onder
handen genomen, niets ontsnapte. De kasten werden leeggehaald, borden
en servies afgewassen en netjes teruggeplaatst. Winterkleding werd
opgeborgen en er volgde een grondige inspectie van de kleding voor het
nieuwe seizoen. Gordijnen en dekens hingen aan de wasdraad te
wapperen. Poetsen, ordenen, wassen en sorteren alsof het een lieve lust
was. Ze gaf niet op voor alles er piekfijn uitzag. Het feestmenu op paasdag
was jaarlijkse traditie: vogelnestjes met kroketten. Als ik eraan denk, begin
ik al te watertanden. Een traditie die ik overnam en waarmee ik mijn
thuiswonende kinderen jaar na jaar verraste.

Afzonderlijke

hoogtepunten: In Keyhof bereiden we ons anders voor op de paastijd, namelijk door een
Pop-up restaurant paasbezinning en eucharistievieringen in de kapel. ledereen is uiteraard
Zr. Mien aan het woord van harte welkom op deze vieringen!

Maandoverzicht We zingen het uit op 6 maart met de Keyhofse meezingers en op 11 maart
met Guido en Kris. Deze muzikanten bereiden op onze vraag een
meezingprogramma voor. Ze voorzien teksten zodat we met z'n allen uit
volle borst kunnen meezingen. Dat belooft weer een fijne namiddag te
worden. Brengen gerust familie en vrienden mee, want hoe meer zielen hoe
meer vreugde!

Handgemaakte paas-, lente- en communiekaarten kan je kopen op
zaterdag 9 maart tussen 13.30u en 17u in de bistro.

Verantwoordelijke Bewoners en familieleden van het woonzorgcentrum nodigen we uit op de
uitgever: P .
Sarah Dupont, eerste bewonersraad van dit jaar. Noteer 25 maart alvast op je kalender.

camplgsd'i]ricteur Jouw agendapunten mag je me tot en met 20 maart bezorgen.
eyno . .
Woonz);rgnet ) Radio Muzar komt op 29 maart langs en maakt met ons een reis door

Dijleland Europa_
Samenstelling:

Inge De Greef
Tot zo ver onze plannen. Ik wens je een fijne paastijd.

Inge De Greef



Pop-up restaurant in Keyhof

Op maandag 19 februari openden we voor de tweede keer ons pop-
up restaurant Keyhof voor de bewoners van de assistentiewoningen.
Op het menu stond: zelfgemaakte kervelsoep, balletjes in
tomatensaus met kroketjes en als dessert chocomousse met een
toefje slagroom. Een goede keuze, want de inschrijvingen kwamen
vlotjes binnen. Het was dus alle hens aan dek, want een twintigtal
bewoners schreef in. We dekten de tafel feestelijk en de bar ging voor
één keertje ook open op maandag.

Er werd gesmuld en sommige bewoners maakten van de gelegenheid
gebruik om uitgebreid bij te babbelen.

Het was een geslaagde editie en we denken nu al na over het
volgende menu. Suggesties zijn altijd welkom.

Audrey en Inge

Poézienamiddag

We konden ons niet meer herinneren hoe lang het geleden was dat
we nog een poézienamiddag organiseerden. Sommige bewoners
hadden er vage herinneringen aan, anderen vielen uit de lucht.

Hoe dan ook, op maandag 26 februari bliezen we het initiatief nieuw
leven in. Op de affiche stond: “poézienamiddag, waar woord en
muziek elkaar ontmoeten.” Inderdaad, dat mag je letterlijk nemen,

Heb je ideeén of suggesties  want we wisselden poézie af met live muziek.
voor de huissprokkels of het

activiteitenprogramma, neem  Colette en Cecile, twee vrijwilligers, brachten de gedichten op een
dan contact op metinge  gopitterende manier tot leven. De tekst werd op het scherm

|nqe_deqreef@kevh0f.b§ geprojecteerd voor wie graag meelas.

016/47 98 19

We beleefden een deugddoende namiddag en ook Colette, Cecile en
ikzelf eindigden de namiddag met een gelukzalig gevoel.

In het najaar mag je een vervolg verwachten.
Inge

Afscheid van: Mevr. Andrée van Eyck (01/03/2024)
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Zr Mien aan het woord

Onlangs stelde men de vraag of ik geinterviewd wilde worden over de geschiedenis van de kant. Het
onderzoek naar Turnhoutse kant voor een kanttentoonstelling in het Taxandria museum in Turnhout was
de aanleiding voor het gesprek.

Aangezien ik de laatste getuige ben van de kantacademie in Turnhout, waar ik bovendien jaren lesgaf,
kon ik dit aanbod niet weigeren.

Ja, in de stille Kempen (Ravels en Oud-Turnhout) hebben honderden meisjes leren kantklossen. De
zusters Annonciaden van Ravels bezaten in 1971 nog een “leerwerkhuis voor kanten” en in de lessen
plastische opvoeding kwam kant op het programma. Maar omwille van de strengere normen van het
ministerie  van Nederlandse cultuur was het kantonderwijs in de school gedoemd om te
verdwijnen. Helaas werd Ravels de laatst overgebleven kantschool van heel de Kempen.

De Gemeenteraad van Turnhout besloot om in 1972 de leergang kant met de Turnhoutse Academie te
verbinden. In 1990 startte ik met een nieuwe afdeling kant in de academie van Turnhout.

Het werd al snel een succes en we organiseerden tentoonstellingen met de meest creatieve werken. We
vielen in de prijzen. Toen lokte de grote kanttentoonstelling in de Warande in Turnhout zo’'n 20 000
bezoekers van over heel het land, zelfs vanuit Parijs, Nederland en Duitsland.

TijJdens mijn 2-jarige opleiding in kanttechnieken in Brugge, waar ik mijn diploma kanttechnieken
behaalde, maakte ik kennis met de eigentijdse, creatieve kant. Creatief kantklossen werd een hobby,
want ik werd uitgedaagd om eigen compositie te ontwerpen. In tegenstelling tot de traditionele of
klassieke kant is creatieve kant actueel en origineel. Het technisch tekenelement is daarbij ontzettend
belangrijk. Jaren later, in 2022 tijdens een grote kanttentoonstelling in Leuven, stelde ik vast dat kant
alweer een heel andere invulling kreeg. Kant wordt nu verwerkt in constructies.

Na mijn pensioen richtte ik met enkele zusters een kantklosclub op. Onze werkjes werden gebruikt voor
feestmenu’s en geschenkjes.

Met heel veel passie gaf ik lessen kantklossen. Tot op vandaag heb ik nog contact met oud-leerlingen
en dat doet me ontzettend deugd.

Laat ons ondanks alles onze inzet “kant” nog een mooie toekomst toewensen.
Een oud spreekwoord zegt: “het kantje is dikwijls ziek, maar het sterft niet”.

Zr Mien Keulemans.




Maart
1/3 | Vr 10u Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) Bistro
14.00u-16.30u Pianoconcert (doorlopend) Bistro
14.30 Rozenhoedje Kapel
213 | Za 16u Eucharistieviering Kapel
3/3 | Zo
4/3 | Ma
5/3 Di Keuvelen met Marie-Louise en Katleen +
10u-11u pianoconcertje
Paasbezinning: een tocht van hoop op Bistro
14.30u verzoening Kapel
6/3 | Wo 14.30u Keyhofse meezingers Kapel
13.30u-16u Bibliotheek met Colette Blauwe hoek bistro
7/13 | Do 14u30 Lena’s atelier (bewoners Nazaret) Bistro
8/3 Vr 10u Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) Bistro
14.00u-16.30u Pianoconcert (doorlopend) Bistro
9/3 | Za 16u Eucharistieviering Kapel
13.30-17u Kaartenverkoop (Pasen, lente en communie) Bistro
10/3 | Zo
11/3 | Ma 14.30 Zingen met Guido en Kris Bistro
12/3 | Di 10u-11u Keuvelen met Marie-Louise en Katleen + Bistro
pianoconcertje
Geen bibliotheek
13/3 | Wo
14/3 | Do 14u30 Lena’s atelier (bewoners Nazaret) Bistro
14/3 | Vr 10u Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) Bistro
14.00u-16.30u Pianoconcert (doorlopend) Bistro
16/3 | Za 16u Eucharistieviering Kapel
17/3 | Zo
18/3 | Ma
19/3 | Di 10u-11u Keuvelen met Marie-Louise en Katleen + Bistro
pianoconcertje
20/3 | Wo 13.30u-16u Bibliotheek met Colette Blauwe hoek bistro
21/3 | Do 14u30 Lena’s atelier (bewoners Nazaret) Bistro
22/3 | Vr 10u Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) Bistro
14.00u-16.30u Pianoconcert (doorlopend) Bistro
2313 | Za 14u Eucharistieviering: Palmzondag Kapel
24/3 | Zo
25/3 | Ma 14.30 Bewonersraad wzc Bistro
26/3 | Di 10u-11u Keuvelen met Marie-Louise en Katleen + Bistro
13.30u-16u pianoconcertje / Bibliotheek met Colette Blauwe hoek bistro
27/13 | Wo
28/3 | Do 14u30 Lena’s atelier (bewoners Nazaret) Bistro
15u Witte donderdagviering Kapel
29/3 | Vr 10u Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) Bistro
14.30u Radio Muzar: een reis door Europa Bistro
15u Goede vrijdagviering kapel
30/3 | Za 16u Eucharistieviering Kapel
31/3 | Zo

De activiteiten zijn voor “alle” bewoners van Keyhof, tenzij anders vermeld. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.




