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WELKOM IN KEYHOF

Verhuizen naar het woonzorgcentrum is een 
grote verandering, niet alleen voor de bewoner, 
maar ook voor familieleden en vrienden. Jouw 
betrokkenheid stopt niet aan de voordeur van 
Keyhof. Meer nog: jouw aanwezigheid, inbreng 
en ondersteuning is voor de bewoners en 
medewerkers echt onmisbaar en op elk moment 
van de dag welkom.

OP BEZOEK BIJ PERSONEN MET DEMENTIE

Bewoners met dementie houden van bezoek. Genieten van samen zijn, toont 
zich soms in een glimlach, soms in uitbundigheid. Gewoon samen zitten, lezen 
in de krant of net als vroeger samen de afwas doen, samen luisteren naar een 
pianoconcert of deelnemen aan een andere activiteit. Het zit hem vaak in de 
kleine dingen. 

Twijfel niet aan de zin van je aanwezigheid. Hou voor ogen dat zelfs als iemand 
je naam niet meer weet of niet meteen een teken van herkenning geeft, jouw 
nabijheid en een zacht gebaar als levensnoodzakelijke warmte wordt ervaren. Een 
vertrouwd stemgeluid, een geur of een aanraking, de kleine dagelijkse dingen. 
Gaat praten niet meer zo goed? Dan is een zoen of een arm om de schouders 
veelzeggend. Stimuleren of net rust geven, het blijft een voorzichtig afwegen. 

Zit je met vragen over omgaan met personen met dementie, vraag dan advies aan 
de medewerkers. Zij staan voor jou klaar!

Vragen of info ? Vragen of info ? 
De medewerkers van de woning maken graag tijd voor jou.De medewerkers van de woning maken graag tijd voor jou.
Vragen i.v.m. het activiteitenaanbod?Vragen i.v.m. het activiteitenaanbod?
Vragen i.v.m. het huren van een zaal in Bistro Keyhof?Vragen i.v.m. het huren van een zaal in Bistro Keyhof?
E: keyhof.animatie@keyhof.beE: keyhof.animatie@keyhof.be

We zitten samen in de woonkamer. Moeder plooit de was, ik help.  
Stilzwijgend genieten we. Haar gekende glimlach doet me deugd.  

Gewoon samen zijn en weten dat ze mijn aanwezigheid voelt. 
Een moment om stilletjes te koesteren. 

Ik zorg al jaren voor mijn 
moeder: kleine zorgmomenten, 

de medische afspraken, financiële 
ondersteuning, haar toeverlaat als 

het moeilijk gaat. We kennen elkaar 
door en door. Maar nu moeder naar 

het woonzorgcentrum verhuist, 
schieten er zoveel vragen door mijn 

hoofd. Moet ik nu alles opgeven? 
Wat is mijn plaats en rol nu?



WELKOM!

Voel je thuis
Bezoek brengt leven in huis en dat doet iedereen deugd. Je bent altijd welkom 
in de woning. Drink gerust een kopje koffie mee en neem de tijd om samen 
van de huiselijke sfeer in de living te genieten. Verkies je liever om ongestoord 
samen te zijn op de eigen kamer, dan kan dat uiteraard. Een wandeling in de 
tuin, een bezoekje aan de bistro, deelnemen aan een georganiseerde activiteit 
of gewoon gezellig samen zitten en wat babbelen: voel je vooral thuis. Komen er 
graag kinderen mee op bezoek? Fijn! Hun aanwezigheid doet bewoners immers 
stralen. Ook jouw rustig huisdier is welkom. Bespreek dit vooraf even met een 
medewerker van de woning. 

Familie maakt het verschil
Als familielid kan je zelf actief blijven bijdragen aan het welbevinden van je naaste 
en andere bewoners. Er is een scala van mogelijkheden. Zo kan je de handen uit 
de mouwen steken bij diverse gezamenlijke activiteiten of de maaltijden, helpen 
bij het vervoer van bewoners naar een activiteit of een klusje uitvoeren in de tuin. 
Vier samen met de medebewoners een verjaardag, breng eens een lekkernij mee 
of zorg door jouw aanwezigheid voor gezelligheid in de living. 

Familie kent zijn naaste door en door
Wonen, leven en zorg op maat van de bewoner, dat is onze grootste uitdaging. 
Door hierover regelmatig te spreken met alle betrokkenen realiseren we dit 
samen. Niemand kent de bewoner beter dan zijn sociaal netwerk en daarom is 
jouw inbreng cruciaal. Goede zorg past zich tijdig aan de omstandigheden aan 
en zit vaak in de kleine dingen. Dus vertel ons regelmatig over die gewoontes en 
verwachtingen en deel het levensverhaal zodat het team het dagelijks leven en de 
zorg hierop kan afstemmen. Dit kan tijdens een informeel gesprek. Wens je liever 
wat meer tijd? Maak dan een afspraak met een medewerker van de woning. Zij 
maken graag tijd voor jou. 

Plezier in huis of elders 
In de “Huissprokkels”, onze huiskrant, vind je het maandoverzicht van de geplande 
overkoepelende activiteiten waarop je als familielid of bezoeker steeds welkom 
bent. Deze activiteiten zijn gratis, mits anders vermeld. Jouw aanwezigheid is 
steeds een meerwaarde want “samen genieten is dubbel genieten.” We trekken 
er af en toe op uit voor een wandeling, om een concert bij te wonen, naar de film 
te gaan, en zo meer. Met een familielid erbij is dit zoveel fijner. Heb je zelf een leuk 
idee of wil je graag helpen, laat het ons dan zeker weten. 

We engageren ons maatschappelijk en werken daarom graag samen met andere 
organisaties een project uit. Het “Keypoel”-winkeltje, in samenwerking met 
Ganspoel, is daar een mooi voorbeeld van. Kom zeker eens langs!

Een bezoek buitenshuis kan voor sommige bewoners echt deugd doen. Maak 
vooraf afspraken met de medewerkers van de woning over de maaltijden en 
eventuele medicatie en geniet samen van de fijne momenten. 

Welkom in Bistro Keyhof
Zin in een uitstapje, maar liever niet te veraf? In de bistro kan je terecht voor een 
lekkere pannenkoek, een ijsje en nog veel meer. De vrijwilligers verwelkomen jou 
en doen er alles aan om van het bezoek een fijne belevenis te maken. Je kan de 
bistro ook huren voor speciale gelegenheden zoals een verjaardagsfeestje, een 
familiebijeenkomst enz. We helpen je met plezier om er een mooi moment van 
te maken. 

WELKOM OM MEE TE DENKEN

Heb jij een super idee of een bijzonder talent dat je graag met ons deelt 
en waar de bewoners van kunnen genieten. Vertel het ons, misschien 
kunnen we  samen aan de slag gaan en er iets moois van maken. Weet dat 
er in Keyhof véél mogelijk is. Wij kijken er alvast naar uit hoe je actief jouw 
steentje bij kan dragen. 

  Ik geniet ervan om ‘s avonds voor mama de zorg op te nemen en haar 
comfortabel toe te dekken. Die zorgmomenten geven me als dochter vol-
doening en rust. Ook het team waardeert dit ten zeerste. Zo geven we 

samen de beste zorg aan mama en dat voelt voor iedereen goed.
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